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De gezellige decembermaand is 
aangebroken. En daarmee ook een 
periode voor ons om na een jaar vol 
veel ontwikkelingen in Usselo weer 
op te laden voor het nieuwe jaar. 

FUNDRAISINGACTIE 
GROOT SUCCES
Op zaterdag 2 november jl. vond 
de fundraisingactie plaats voor 
de nieuwe sport- en cultuurhal 
bij De Zweede. Ook in Usselo 
was er een hoge betrokkenheid; 
collectanten die huis-aan-huis de 
machtigingsformulieren ophaalden 
werden niet teleurgesteld. Buurtkring 
Usselo steunde de actie ook en heeft 
meegewerkt aan het magazine 
‘Hart voor De Zweede’ dat speciaal 
voor de actie werd uitgebracht. 
Dankzij de bezorgers van Rondje 
Usselo kwam het terecht op ieders 
deurmat. Alle lof voor iedereen die 
een steentje heeft bijgedragen. 
Meer over de actie 
op pagina 24. 

SNELHEIDSBEPERKING 
BOEKELOSESTRAAT, 
WISSINKSDIJK EN HET ROSINK
Er zijn meerdere klachten ontvangen 
over de hoge snelheid waarmee 
voertuigen over de Boekelosestraat 
en de Wissinksdijk rijden. Ook is de 
wens geuit om een 30 km zone 
nabij Het Rosink te realiseren. Er 
zijn hier vorig jaar al gesprekken 
over geweest met bewoners, 

medewerkers van Stadsdeel West 
en wethouder Jurgen van Houdt. 
Er is toen afgesproken dat de 
gemeente dit wil meenemen met 
de afwaardering van de oude N18.
Nu de weg is overgedragen aan 
de gemeente, gaan wij als bestuur 
contact opnemen met Stadsdeel 
West over de maatregelen die 
nodig zijn.

FIETSEN MET DE WETHOUDER 
VOOR DE ONTSLUITING VAN 
BUNGALOWPARK HET RUTBEEK
Begin oktober hebben medewerkers 
van Stadsdeel Zuid, wethouder 
Arjan Kampman, Dorpsraad 
Boekelo, Buurtkring Broekheurne en 
Buurtkring Usselo ter plekke op de 
fiets gekeken naar de ontsluiting 
van bungalowpark Het Rutbeek. 
Onze voorkeur blijft ontsluiting via de 
Ontginningsweg, maar zoals het er 
nu naar uitziet zal de Hegebeekweg 
het park ontsluiten. De wethouder 
heeft duidelijk aangegeven al het 
mogelijke in werking te stellen om het 
verkeer met informatieborden via 
Enschede-Zuid te leiden, zodat het 
verkeer door de (nieuwe) dorpskern 
en over de Usselerveenweg tot een 
minimum beperkt wordt.

“ De wethouder probeert al 
het mogelijke in werking te 
stellen om het verkeer via 
Enschede-Zuid te leiden.”
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Op vertoon van deze advertentie ontvangt 

u 10% korting op heel veel artikelen.

info@usselo.nl | www.usselo.nl | www.facebook.com/buurtkringusselo

HAAKSBERGERSTRAAT 
OVERGEDRAGEN AAN 
GEMEENTE
De oude N18 Haaksbergerstraat is 
op 1 oktober jl. overgedragen aan 
de gemeente Enschede. De af-
waardering wordt nu binnen enkele 
maanden aanbesteed, zodat er ook 
voortgang komt in de ontwikkeling 
van onze nieuwe dorpskern. De 
architecten zijn druk bezig.

KOM KIJKEN NAAR 
DE PLANNEN VOOR DE 
NIEUWE DORPSKERN
Op donderdag 12 december van 
18.30 tot 19.30 uur kunt u in het 
Verenigingsgebouw (naast de 
kerk) komen kijken hoe Usselo van 
doorrijdorp verandert in een rustiek 
dorp met een mooie dorpskern. 
U kunt gewoon vrijblijvend in- en 

uitlopen. We zijn benieuwd naar 
wat u er van vindt.

BEDANKJE VRIJWILLIGERS
Buurtkring Usselo kan functioneren 
dankzij de inzet van enthousiaste 
vrijwilligers. Denk aan de 
redactieleden en bezorgers van 
Rondje Usselo, de commissieleden 
en vrijwilligers voor hand- en 
spandiensten. Wij hebben hen 
bedankt tijdens een gezellige 
vrijwilligersavond die plaatsvond 
bij Hans en Hanny Leusink. 

Namens het bestuur wens ik u 
prettige feestdagen en een 
gelukkig en gezond 2020.

Met vriendelijke groet,
Gerrit Kleine Wiecherink
Voorzitter Buurtkring Usselo
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In deze rubriek interviewen we 
iemand in Usselo. Vervolgens 
nomineert deze persoon een ander 
om geïnterviewd te worden. Zo 
geven we de pen aan elkaar door 
en leren we elkaar beter kennen. 
Deze keer was Caroline Doornbos op 
bezoek bij: Harry Rademaker. 

De sfeervolle buitenverlichting van 
het huis tegenover de ‘zwarte torens 
van Grolsch’ aan de Boekelosestraat 
213, voelt als een warm welkom 
op een koude herfstavond. Binnen 
wacht Harry Rademaker mij op in de 
gezellige woonkeuken. Hier woont 
hij samen met zijn vrouw Henriëtte 
Rosink en de tweeling Tom en Lotte 
(22). Harry is op 23 oktober 1961 
geboren op een kleine boerderij in 
Groot Driene te Hengelo en heeft 
drie oudere broers. 

HOE BEN JE IN USSELO 
TERECHT GEKOMEN? 
Ik kreeg verkering met Henriëtte. 
Haar vader had op deze plek de 
kwekerij ‘Rosink’ en daar werkte zij 
ook. Na ons trouwen zijn wij op 4 
oktober 1989 op deze plek gaan 
wonen. Het is goed wonen in 
Usselo vanwege de kleine kern, het 
platteland en het vrije buitenleven. 

WAT DOE JE VOOR DE KOST?
Na het havo met een B-pakket 
wilde ik naar de hoge 
landbouwschool, maar daar werd 
ik uitgeloot. Ter overbrugging 
ging ik bij de Rabobank werken 

en dat beviel zo goed dat ik 
er nooit ben weggegaan. Ik 
ben kredietbeoordelaar en 
gespecialiseerd in de agrarische 
sector voor heel Nederland. 

WAT ZIJN JE INTERESSES 
OF HOBBY’S? 
Ik houd van wintersport vanwege de 
sport en de gezelligheid. Ik bezoek 
graag concerten van dialectbands, 
zoals Half um Half en vroeger 
Normaal. De Zwarte Cross staat ook 
jaarlijks op het programma. Ik houd 
van oldtimer agrarische voertuigen 
en van hartenjagen, dat ik met vier 
andere Usseloërs eens per 14 dagen 
doe; onze ‘sportavond’. Daarnaast 
ben ik een fervent FC Twente-
supporter; al vanaf mijn 16e heb ik 
een jaarkaart. En als het Nederlands 
Elftal speelt, is het hier thuis feest 
met een groot scherm en familie en 
vrienden erbij. 
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WAAR KUN JE BOOS 
OM WORDEN?
Ik maak me niet zo gauw druk, want 
het leven is veel te kort om je overal 
druk om te maken. Zoals de jaarlijkse 
zwarte pieten discussie, waar gaat 
het over...?! Waar ik me wel aan 
stoor, maar daar kan ik helaas weinig 
aan doen, is de overlast van het 
geluid van de nieuwe N18 waar 
schijnbaar niets aan gedaan kan 
worden. De geluidsbelasting van 
de weg is volledig anders dan ons is 
voorgespiegeld. Ons woongenot is 
minder geworden omdat het geluid 
veel erger is dan verwacht. 

HERKEN JE JE IN DE 
BESCHRIJVING ‘EEN 
BOURGONDIËR DIE OVERAL 
VOOR TE VINDEN IS’
Vroeger zeker, maar als je ouder 
wordt, wordt het minder. Maar ik heb 
wel veel ondernomen. Zo hebben 
we twee keer meegedaan aan 
het programma ‘Blij dat ik glij’ in 
Oostenrijk met een zelfgebouwde 
haringkar en ijscokar. Ik organiseer 
jaarlijks een vakantie voor een groep 
van 80 – 100 man naar Oostenrijk, 
naar mijn goede vriend Jan Wilmink’s 
Apart Vivaldi. Zo hebben we eens 
op 2000 meter hoogte bitterballen 
gefrituurd. Ik zit nog steeds in 
de buikschuifcommissie van de 
Popfeesten Usselo, ben lid van de 
prinsengarde van de Soaltkloetn’s en 
organiseer jaarlijks Haksel’n in Ossel 
met acht man. 

Ik ben een man van tradities. Vanuit 
ons ouderlijk huis hebben mijn 
broers en ik 20 jaar lang kerstbomen 
verkocht die we uit Sauerland 
haalden. Nadat we gestopt zijn, 
gaan we nog jaarlijks met 6 à 
7 man naar Sauerland om een 
eigen boom op te halen, waarbij 
we het heel gezellig maken. Elke 
nieuwjaarsdag is het open huis bij 
ons. Familie en vrienden komen en 
Henriëtte organiseert een buffet, een 
bourgondische Rademakertraditie! 

WIE NOMINEER JIJ 
VOOR HET VOLGENDE 
RONDJE USSELO? 
Gerda Scholten, moeder van mijn 
kameraad Jan. Zij kan je vertellen 
over Usselo van vroeger. 

“ Ik ben een man 
van tradities, zoals 
de Bourgondische 
Rademakertraditie.”
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BEDRIJVIGHEID

06 - 511 707 04 

www.momentum-boekelo.nl 

Gerry Leferink & Wennink uitvaartzorg

Gerry: ‘Het zit in mijn karakter er voor ieder mens te zijn in 
kwetsbare tijden. Ik heb respect voor de wensen van de familie 
en sta open voor nieuwe dingen.’  www.uitvaarthengelo.nl.

Momentum:

Voel je thuis bij Momentum. Naast uitvaarten worden in dit 
multifunctionele centrum lezingen, concerten en open avonden 
georganiseerd. 
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MET DE STOOMTREIN 
NAAR DE KERSTMARKT 

Zaterdag 14 december kun je weer 
heerlijk flaneren over de jaarlijkse 
kerstmarkt. Niet alleen in Boekelo, 
maar ook in het centrum van 
Haaksbergen zijn deze avond vele 
kraampjes te vinden te midden van 
sfeervolle verlichting en de geur van 
dennen en glühwein. 

Parkeren is tijdens een evenement 
in het centrum altijd een uitdaging. 
Daarom zet Museum Buurtspoorweg 
de stoomtrein in! Maar liefst drie 
keer zal de stoomtrein zaterdag 
14 december rijden tussen station 
Haaksbergen en station Boekelo. 
Zo kun je op één avond op 
nostalgische wijze een bezoek 
brengen aan beide kerstmarkten. 

DIENSTREGELING 
ZATERDAG 14 DECEMBER

De eerste stoomtrein vertrekt 
om 16.30 uur vanaf station 
Haaksbergen en is om 16.55 uur 
in Boekelo. De laatste trein vanuit 
Boekelo vertrekt om 20.30 uur 
en is om 20.55 weer op station 
Haaksbergen. De complete 
dienstregeling met alle tijden is 
te vinden op:
www.museumbuurtspoorweg.nl

WINTERRITTEN 
Tussen Kerst en Oud & Nieuw rijden 
de stoomtreinen van Museum 
Buurtspoorweg maar liefst vier 
dagen lang sfeervolle winterritten. 
Het emplacement van Haaksbergen 
zal sfeervol worden aangekleed en 
in de horeca zal er extra aandacht 
zijn voor de heerlijkste winterse 
lekkernijen. Van Tweede Kerstdag 
op donderdag 26 december tot 
en met zondag 29 december 
rijden de stoomtreinen dagelijks 
heen en weer, waarbij het lokale 
vrouwenkoor Et Cetera op zaterdag 
28 december een optreden verzorgt 
vanuit de rijdende stoomtrein. 
Kortom, een hoop gezelligheid bij 
Museum Buurtspoorweg in 
de kerstvakantie. Treinkaartjes 
hiervoor zijn te boeken via 
www.museumbuurtspoorweg.nl. 

WINTERSE STOOMTREIN

Foto: Marcel Timmer
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ALTIJD OP ZOEK…

FRISSE NEUS EN KOP 
IN DE WIND

Heerlijk dit weer, in vergelijking met 
de warme zomer die we hebben 
gehad. De kleuren in de zomer 
waren gewoonweg saai, tenzij je 
van geel houdt. Ik weet nog dat 
we terugkwamen van vakantie en 
ik enorm schrok. De beuk in onze 
tuin had zijn blad al verloren en 
de weilanden waren geel. Dit was 
voor mij een enorme teleurstelling, 
want op Sicilië was het gras ook al 
zo ontzettend geel. Ik verheugde 
me er zo op om weer lekker terug 
te gaan naar ons groene paradijsje 
(tegen beter weten in uiteraard). 

Ik dacht werkelijk dat het een 
droge dorre boel zou blijven, 
maar de natuur lijkt zich gelukkig 
weer te herstellen. De prachtige 
herfstkleuren komen mij tegemoet 
als ik ga wandelen en fietsen. En 
omdat ik dol ben op fotograferen, 
vooral in de natuur, kan ik nu 
natuurlijk mijn hart enorm ophalen. 

Als ik iets leuks zie, dan spring ik 
van de fiets. Dit levert soms een 
beetje vreemde taferelen op. Ik 
ga namelijk gewoon languit in de 
sloot liggen als ik een prachtige 
paddenstoel wil fotograferen. 
Dit heeft inmiddels leuke situaties 
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opgeleverd. Van mensen die 
dachten dat ik een ongelukje had 
gehad tot mensen die bang waren 
dat ik een soort toeval had gehad. 

Laatst scheen ik ook iemand 
de stuipen op het lijf te hebben 
gejaagd; zij schrok van het feit dat ik 
plompverloren uit de sloot omhoog 
schoot. Dit soort acties leveren ook 
altijd wel weer een leuk gesprek op. 
Zo kwam ik een man tegen die op 
zoek ging naar tamme kastanjes. Hij 
dacht dat er iets aan de hand was 
en kwam dichterbij. Ik begroette 
hem vriendelijk. “Oh gelukkig, ik 
dacht al...” Hij was al bang dat hij 
me moest reanimeren. Dit zuig ik 
echt niet uit mijn duim. Maar het 
heeft me wel even aan het denken 
gezet, hoor. Het is dus niet altijd 
even handig om ergens languit op 
een pad te gaan liggen voor het 
perfecte plaatje. 

De wasmachine maakt dan ook 
overuren op dit moment. Ondanks 
dat ik volwassen ben, voel ik me 
meer een kind dat in het bos 
heeft gespeeld. Groene vlekken 
in mijn broeken en op mijn jas en 

modderschoenen. Klinkt dit voor een 
aantal mensen bekend? Ik kom in 
ieder geval aan het eind van mijn 
avontuur thuis met een frisse neus en 
met mijn hoofd in de wolken ga ik 
mijn foto’s bewerken. Ondertussen 
staat de wasmachine te draaien 
en wacht de droogtrommel op 
z’n nieuwe karwei. Dit alles is het 
voordeel van buitenaf wonen; met 
een paar passen sta je midden in de 
natuur. Wat een geluk! 

Kirsten woont samen met haar 
vriend in de buurt van Het Rutbeek. 
Ze gaat regelmatig op zoek naar 
mooie verhalen uit Usselo en 
omgeving en deelt ze graag met 
de lezers van Rondje Usselo. 

“ Mijn drang voor het 
perfecte plaatje levert soms 
vreemde taferelen op.” 
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De redactie is in het bezit van een oude kalender uit de jaren 80 met foto’s 
van o.a. oude Usselose erven en gebouwen. Dit bracht ons op het idee eens 
te kijken hoe het er anno 2019 uitziet. 

Op de pagina van de maand april 
van de kalender prijkt een foto van 
de (Oude) Usselerschool aan de 
Usselerschoolweg 50. Generaties 
Usseloërs doorliepen hier hun 
basisschooljaren. Dit was echter al 
het derde gebouw waar de school 
gevestigd was. De eerste school in 
Usselo dateert al van 1766 en was een 
zogenaamde markeschool waarvan 
er destijds negen bestonden. 

Omdat de school moet moderniseren en de ligging centraler kan, wordt 
er in 1991 een nieuwe school gebouwd aan de Lammerinkweg 10. Deze 
basisschool is tegenwoordig bekend als obs Molenbeek, locatie Usselo. Het 
is nog steeds een gemoedelijke dorpsschool, maar met een vooroplopende 
onderwijsmethode.

Na de sluiting in 1991 neemt de Christelijke Gemeente Nederland het 
gebouw over dat de naam ‘Oude Usselerschool’ krijgt. Zoals op de foto te 
zien is, wordt het gebouw aanzienlijk vergroot. Er komt een grote zaal aan de 
achterzijde en er wordt uitgebreid aan de zijkant, maar het is mooi dat de 
school zijn herkenbaarheid zo goed heeft behouden. Tegenwoordig kan het 
gebouw gehuurd worden voor vergaderingen, bijeenkomsten en uitvaarten.

TOEN EN NU
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Vrijdag 20 december 
2019 om 19.00 uur 
begraafplaats Usselo

SAMEN 
HERINNEREN, 
STILSTAAN EN 
VERDERGAAN
Ook dit jaar wordt er 
weer een lichtjesavond 
georganiseerd op 
de begraafplaats in 
Usselo. Een moment 
van aandacht om al 
onze dierbaren die niet 
meer in ons midden 
zijn te herdenken 
en samen troost 
en verbondenheid 
te ervaren. Op 
de door honderden fakkels verlichte begraafplaats krijgt iedereen een 
kaars om na de herdenking op het graf van zijn of haar dierbare te 
plaatsen of in het speciale hart waar mensen worden herdacht die elders 
begraven of gecremeerd zijn. Er zijn woorden van troost, live muziek en 
warme chocolademelk na afloop. Iedereen is van harte welkom. Aan de 
bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 

De organisatie is in handen van 
Caroline Doornbos, uitvaartbegeleidster 
(Caroline Uitvaartzorg) en Riëtte Wissink, 
ritueel begeleidster (Oet de tied). 

Herdenken in het licht

LICHTJESAVOND

Foto’s: Carolien Abbink
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Buurtkring Usselo nodigt u op zondag 
19 januari 2020 van harte uit voor de 
jaarlijkse winterbarbecue.

In winterse sferen met een hapje en 
drankje is dit voor nieuwe en bestaande 
inwoners van Usselo en omgeving 
een goed moment kennis met elkaar 
te maken en/of om bij te praten en 
te proosten op het nieuwe jaar. De 
barbecue is van 15.00 tot 19.00 uur op 
de deel van de familie Leefers aan de 
Haakbergerstraat 962. De kosten zijn slechts €20 pp, alles inbegrepen. Ook 
kinderen heten wij bijzonder welkom en betalen slechts €10 (u kunt ter plekke 
contant betalen). Opgeven kan t/m zondag 13 januari a.s. via Hans Leusink: 
06-40480308 of hansleusink@gmail.com. Mocht u allergiën of dieetwensen 
hebben, laat het ons dan weten. Begin het nieuwe jaar dus goed en kom 
naar de gezellige winterbarbecue! 

WINTERBARBECUE

 
 

 

 

 

 

 

 

Al jaren het vertrouwde adres voor al uw verzekeringen, 
hypotheken en aan- of verkoop van uw woning of bedrijfspand. 

 
 

VERZEKERINGEN MAKELAARDIJ  ADVIES 

 
 

HYPOTHEKEN   FINANCIERINGEN PARTNER 
 

Oldenzaalsestraat 212, 7557 GC Hengelo    T:  074 - 2917628 
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Zaterdag 28 september jl. was 
alweer de zesde editie van Haksel’n 
in Ossel. Een jaarlijks terugkerende 
oogstdag met een hang naar 
vroeger en aansluitend een 
oogstfeest. Hoewel de belangstelling 
door de jaren is gegroeid, zal niet 
iedere Usseloer op de hoogte zijn 
van dit festijn. Dat is natuurlijk ook 
niet vreemd, omdat het in stilte is 
ontstaan en vooral door mond op 
mond reclame haar huidige omvang 
heeft bereikt. 

De oorsprong is te vinden in het 
slopen van de kassen van de 
vroegere kwekerij Rosink. Om de 
grond daarna goed te benutten, 
zaten een paar vrienden uit ons 
dorp in de wintermaanden achter 
een goed glas van de plaatselijke 
brouwerij de mogelijkheden te 
overdenken. Oorspronkelijk was het 
idee om gras te gaan verbouwen 
en hooi te oogsten voor de paarden 
van de dochters van de vrienden. 
Na een paar biertjes werd duidelijk 
dat het voor de grond wel eens 
beter zou kunnen zijn er eerst een 
jaar maïs te verbouwen. 

Nog een paar glazen verder leek 
het ook wel een goed idee om 
het dan zelf te oogsten. Gezien 
de ouderdom van de heren 
moest het natuurlijk wel op de 
ouderwetse manier gebeuren met 
oale trekkertjes, een 1-rij hakselaar 
en kleine wagentjes. De borrelfles 

kwam op tafel en de loonwerker 
onder de vrienden wist zich ook nog 
te herinneren dat er vroeger na de 
oogst meestal een klein feestje werd 
georganiseerd. Nou, dat moest de 
dag dan natuurlijk ook nu compleet 
maken.

Het programma was aan het eind 
van de avond na een paar harde 
worsten en een stuk kaas wel klaar, 
maar toen kwamen de heren 
erachter dat er nog geen materieel 
en handjes waren om te helpen. Die 
laatste waren snel gevonden nadat 
het idee werd gedeeld en toen werd 
het een club van acht personen. 
Machines waren echter niet te 
vinden, tenminste niet voor een prijs 
die de heren er voor wilden betalen, 
maar dat zou vast goed komen. 

De maïs ging in het voorjaar de 
grond in en begon al snel te groeien. 
En inderdaad, met het materieel 
kwam het ook goed door een 
groepsexcursie naar de Feldtage 
in Nordhorn. Daar waren ook heren 
van het Oldtimer Hakselen in Espelo 
aanwezig waar veel ouderwets 
materieel gebruikt werd. Er viel 
weliswaar niets te kopen, maar lenen 
kon wel, zo lang het spul maar heel 
terug zou komen. Dat was natuurlijk 
de oplossing voor het eerste jaar: niks 
kopen, maar wel kunnen hakselen.

Op 18 oktober in 2014 was het dan 
zover. De mais kon er af en nadien 

HAKSEL’N IN OSSEL
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was er een feest in de schuur met, 
doe maar gek, de band Half um 
Half en een goeie discotheek: DUB. 
Alles verliep gladjes en het werd 
meteen duidelijk dat dit naar meer 
smaakte. De eerste plannen werden 
de dag erna alweer gesmeed bij 
het opruimen van onder andere 
de maiskuil. Want ja, paarden eten 
wel hooi, maar de gehakselde 
maïs was niks voor de paarden 
van de dochters. Een bekende 
plaatsgenoot kon de maïs echter 
wel goed gebruiken. Dat was dus 
ook weer geregeld en binnen 24 uur 
ging de mais op transport. 

Wat ook duidelijk werd is dat er meer 
en meer drang kwam naar eigen 

materieel. Door de jaren heen is er 
geïnvesteerd in het machinepark 
en werd de hulp van derden 
afgebouwd. Mede door giften van 
agrariërs bestaat het machinepark 
nu uit een pootmachine, een 
stuk of vier hakselaars, evenveel 
mestwagens met deels originele 
schotten en natuurlijk de benodigde 
trekkers. Hiermee is dit jaar dus 
al weer voor de zesde keer het 
spektakel ‘Haksel’n in Ossel’ 
georganiseerd. 

In de afgelopen jaren is er natuurlijk 
wel eens wat mechanische malheur 
geweest en is er zelfs al eens een 
nieuwe oogstmachine aan te pas 
gekomen om de maïs van het land 
te krijgen. Maar het lukte altijd 
weer op tijd en het afsluitende 
feestje kwam nooit in het gedrang. 
Maar het zijn en blijven natuurlijk 
breekbare machines en het is 

“ Het is inmiddels een heel 
spektakel dat steeds meer 
volk trekt.” 
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een voortdurende zoektocht naar 
aanvullend materieel. Dus heeft u 
toevallig nog iets in de schuur staan 
waarvan u zegt: “Het zou leuk zijn 
dat mijn machine in goede handen 
blijft werken”, Haksel’n in Ossel heeft 
belangstelling!

Door de jaren heen weten steeds 
meer liefhebbers het perceel aan de 
Boekelosestraat te vinden, zelfs met 
de eigen trekker waarvoor een mooi 
showgedeelte is ingericht. Maar ook 
de gewone man/vrouw bezoekt 
met plezier Haksel’n in Ossel. Is het 
niet voor de authentieke machines, 
dan wel voor de ontspannen en 
gemoedelijke sfeer, waarbij het 
natuurlijk helpt dat de organisatie 
zorgt voor een natje en een droogje. 

Of het nu beschuit met kaas is in de 
ochtend, een gebakken ei tussen 
de middag of een broodje worst na 
het werk, voor ieder is er wel wat 
wils. Dat dit allemaal nog kan door 
middel van een vrije gift in één van 
de melkbussen, wordt mede mogelijk 
gemaakt door sponsoren (in natura), 
die ervoor zorgen dat de kosten voor 
de organisatie niet de pan uitrijzen. 

Zoals het er nu bijstaat zal volgend 
jaar de zevende editie van Haksel’n 
in Ossel wel op de agenda staan. 
Dat zal wel weer eind september/
begin oktober worden. Dat wordt 
afgestemd met de Military om die 
niet in de wielen te rijden. Zorg dat u 
erbij bent!

(VERVOLG)
HAKSEL’N IN OSSEL
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Een dorp zonder kerk is als Bert 
zonder Ernie. Velen van ons rijden er 
wellicht dagelijks langs: de kerk van 
de Protestantse gemeente in Usselo 
aan de Haaksbergerstraat. Naast 
Wissink’s Möl het tweede boegbeeld 
van Usselo. 

BOMBARDEMENT
Op zondag 8 december bestaat 
de kerk 175 jaar, maar dat ging niet 
zonder slag of stoot. In de tweede 
wereldoorlog werd de pastorie (huis 
naast de kerk waar de dominee 
woont) door een bombardement 
vernield en de kerk maar nipt 
gespaard. Er werd een nieuwe 
pastorie gebouwd en de kerk werd 
in 1958 verbouwd. En in 2009 is de 
kerk weer onder handen genomen 
en gemoderniseerd nadat de kerk in 
Boekelo de deuren sloot. 

VOEL JE VRIJ
Zo’n zes jaar geleden trad Olaf 
Haasnoot aan als dominee en 
verhuisde met zijn vrouw Riet van 
Zutphen naar Usselo. Zijn visie berust 
op drie pijlers: open, gastvrij en 
verbonden. “Iedereen is van harte 
welkom en krijgt de ruimte een eigen 
invulling te geven aan het geloof. Je 
hoeft geen lid te zijn om (af en toe) 
de dienst bij te wonen. ‘Voel je vrij’ is 
mijn motto”, aldus Olaf. 

MENSEN UIT DE STAD
Sinds een paar jaar is het aantal 
mensen dat de kerk bezoekt 
verdubbeld naar zo’n 100. Bijna de 

helft van deze mensen komt uit de 
stad. Olaf licht toe: “In Enschede 
is in de loop der jaren een aantal 
kerken gesloten, waardoor mensen 
‘kerkloos’ werden. In onze kerk 
voelden ze zich op hun gemak, mede 
omdat de Usselose en Boekelose 
gemeenschap hier open voor staat 
en nieuwelingen warm ontvangt. Ik 
vind dat heel mooi om te zien.” 

FEESTELIJKE DIENST 
OP 8 DECEMBER
Zondag 8 december staat in het 
teken van een feestelijke dienst 
om stil te staan bij het 175-jarige 
bestaan. Bij het programma dat 
om 10.00 uur begint, zijn zowel oud-
predikanten als kinderen actief. Het 
koor Cantharij treedt op en er wordt 
ter ere van het jubileum een glas-
in-lood-raam onthuld dat gemaakt 
is door ‘Diana glas in lood’. Na de 
dienst gaat de viering verder in het 
verenigingsgebouw. Aanmelden is in 
verband met de voorbereidingen erg 
wenselijk en kan via een mail naar 
p.g.usselo1@gmail.com of lever een 
briefje in bij de kerk met uw naam en 
het aantal personen. 

“ We willen een kerk zijn voor 
iedereen, dus u bent van harte 
welkom! In de week voorafgaand 
aan het jubileum gaan we trouwens 
ook nog wat leuks doen voor 
onze buren: de kinderen van obs 
Molenbeek Usselo. Die vinden de 
kerk altijd heel magisch”, besluit Olaf 
zijn verhaal.

DE KERK BESTAAT 
175 JAAR!
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BEDRIJVIGHEID

 

 

Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals: 

 Stucwerk (behang- of sausklaar) 
 Renovatie 
 Spackspuitwerk / Sierpleister 
 Airless latex spuiten 
 Gevelwerkzaamheden 
 Restauratie 

 

Ook voor vakkundig advies kunt u bij ons terecht 
 

www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl 
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Voor het vijfde jaar alweer, zullen de kinderen van de 
Protestantse Gemeente Usselo het kerstverhaal opvoeren.

v Wanneer: zondag 22 december om 16:00 & 17:00 uur
v Locatie: deel van de familie Leefers aan de 

Haaksbergerstraat 962 te Usselo.

Parkeren kan bij het verenigingsgebouw aan de 
Lammerinkweg.

Vrolijk kerstfeest!

Kinderkerstviering
“ Kom helemaal in 
kerstsfeer bij de 
Kinderkerstnachtdienst!” 

Ook dit jaar voeren kinderen 
uit Usselo en Boekelo weer een 
prachtig kerstspel op. Het spel vindt 
plaats op zondag 22 december om 
16.00 uur en om 17.00 uur op de 
deel bij de familie Leefers aan de 
Haaksbergerstraat 962 in Usselo. 

Bij het verenigingsgebouw in 
Usselo (naast de kerk) kunt u 
de auto of fiets parkeren. Er zijn 
verkeersregelaars die u helpen 
bij het oversteken van de 
Haaksbergerstraat. Wij hebben er 
zin in. Hopelijk zien we u en uw 
(klein)kind(eren) dan! 

Kindernevendienst Protestantse 
Gemeente Usselo-Boekelo

KINDERKERSTVIERING
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NIEUWS VAN DE 
HISTORISCHE KRING 

BORDEN OP PERRON 
STATION BOEKELO
Op 20 oktober jl. zijn er drie borden 
met historische verwijzingen 
onthuld op het perron van station 
Boekelo van MBS. Deze borden 
geven een beeld van Boekelo van 
zo’n honderd jaar geleden: van 
De Bleekerij, van het station en 
omgeving en van de belangrijkste 
‘verkeersader’ van Boekelo. Kom 
gerust een kijkje nemen!

VERLOOP VAN 
DE BEVRIJDING 
OP 1 APRIL 1945
Op 1 april 2020 is het 75 jaar 
geleden dat Boekelo en Usselo 
werden bevrijd. Op onze vraag 
naar informatie of foto’s over deze 
bevrijding, hebben we het een 
en ander aan belevenissen en 
ooggetuigenverslagen ontvangen. 
We maken hier nog een aparte 
publicatie van, maar het is 
interessant alvast te vernemen hoe 
de bevrijding verliep. 

Boekelo werd op twee manieren 
benaderd: vanuit Beckum en vanuit 
Usselo. De geallieerden waren 
erop uit om Hengelo, Enschede en 
Vliegveld Twenthe snel in handen 
te krijgen. Daartoe splitste het 
leger zich in tweeën. Het ene deel 
kreeg de opdracht zo snel mogelijk 

op te rukken via de lijn Dinxperlo-
Varsseveld-Ruurlo-Lochem naar 
Hengelo. Het andere deel via de 
lijn Aalten-Lichtenvoorde-Groenlo-
Eibergen naar Enschede, zodat het 
vliegveld van twee kanten vanuit 
Oldenzaal kon worden benaderd. 
Daar lag immers de spoorlijn 
naar Duitsland. De Canadezen 
zouden daarna volgen om een 
achtergebleven groepjes Duitse 
militairen onschadelijk te maken. 

We hebben ooggetuigenverslagen 
van de opmars vanuit Beckum via de 
Beldershoekweg, omdat er inmiddels 
bruggen over het Twentekanaal 
(onder meer de Boekelosebrug 
bij Hengelo), waren opgeblazen. 
De bevrijders kwamen via de 
Beckumerstraat Boekelo binnen om 
vervolgens via de Windmolenweg 
richting Enschede te gaan, waar ze 
bij de Lonnekerbrug op grote Duitse 
weerstand stuitten. Boekelo en Usselo 
werden relatief eenvoudig bevrijd, 
maar de gevechtshandelingen 
concentreerden zich op Enschede 
(uiteindelijk wel bevrijd op 1 april 
1945) en Hengelo (bevrijd op 3 april 
1945). Wie meer informatie heeft 
over de bevrijding kan zich bij 
ons melden.
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HALIFAX MONUMENT 
KWINKELERWEG IN BOEKELO
Op 29 september 1943 vertrok 
een Halifax DK-259 met een 
voornamelijk Canadese 
bemanning vanuit Engeland 
voor een bombardementsvlucht 
op het Duitse Bochum. Boven 
Hengelo werd de bommenwerper 
aangeschoten door een Duitse 
nachtjager. Een gedeelte van de 
bommen werd boven Haaksbergen 
afgeworpen. Het toestel stortte met 
de resterende bommenlast aan 
boord neer aan de Kwinkelerweg 
in Boekelo. Twee bemanningsleden 
kwamen om bij de crash, vier 
werden gevangengenomen. De 
Amerikaanse piloot wist met hulp 

van het verzet uit handen van de 
Duitsers te blijven en keerde via de 
Belgische pilotenlijn Comete via 
Gibraltar terug naar Engeland. 

Nabij de plek waar het toestel 
terecht kwam, is op 29 september 
2013 door inspanningen van Ronnie 
Heijink en Harold Pot een monument 
onthuld ter nagedachtenis aan de 
moedige bemanning van de Halifax. 
De komende maanden wordt het 
monument gerenoveerd en we zijn 
van plan het vernieuwde monument 
een belangrijke rol te geven bij de 
herdenking op 1 april 2020 ter ere 
van 75 jaar bevrijding van Boekelo 
en Usselo.

“ Boekelo en Usselo werden relatief 
eenvoudig bevrijd, in tegenstelling 
tot Enschede en Hengelo.” 

www.historischekringboekelo.nl | info@historische-kring-boekelo.nl
www.facebook.com/historischekring.boekelousselotwekkelo | 

Ontspanningsmassage
Activerende massage

Ayurveda lichaamsmassage
Ayurveda hoofdpijn massage

Lomi Lomi massage
Hotstone massage

Lymfedrainage
Bindweefsel massage
Voetreflexmassage

Enschede buitengebied
krianmassages@outlook.com

tel. 06 1329 1083
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SINTERKLAAS 
IN USSELO

KAARTAVONDEN

Nog een paar nachtjes slapen 
en dan is het eindelijk zover: op 
donderdag 5 december bezoeken 
Sinterklaas en zijn pieten Usselo! 

Ze vinden het leuk om zoveel 
mogelijk dorpsbewoners te 
begroeten, vooral kinderen onder 
de 5 jaar. Kom dus met je (klein)
kind op 5 december rond 09.00 uur 

naar obs Molenbeek Usselo aan 
de Lammerinkweg 10 voor een 
ludieke aankomst van de Sint en 
een onvergetelijke sinterklaasviering 
voor de kleintjes. Ze mogen 
Sinterkaas de hand geven en ze 
krijgen een lekkere verrassing en 
ranja. En natuurlijk staat de koffie 
klaar. Samen maken we er een hele 
geslaagde ochtend van!

Als u van hartenjagen houdt, mag u de gezellige kaartavonden niet missen. 

In 2020 vinden ze plaats op deze woensdagavonden: 15 en 29 januari, 12 en 
26 februari en 11 maart en de laatste op 25 maart. We beginnen om 20.00 uur 
en kaarten bij Huize Holterhof, Huize Holterhoflaan 10. 
De organisatie van de kaartavonden is dit jaar in handen van Buurtkring Zuid 
Esmarke. U hoeft geen lid te zijn om mee te doen, het gaat om de gezelligheid 
en het kaarten. Vooraf aanmelden hoeft niet. We hopen u te zien!

Jolanda Lefers-Robaard

Paramedisch Centrum “de Bleekerij”
Boekelose Stoomblekerij 15
7548 ED Boekelo

Tel. 06 13 07 51 12
info@js-tijdvoorjezelf.nl
www.js-tijdvoorjezelf.nl

JS-TIJDVOORJEZELF
Voetreflex & Reiki behandelingen

JS-TIJDVOORJEZELF
Praktijk voor Voetreflex- en Reikibehandelingen
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VOORTGANG 
DORPSPLEIN

Er zit volop beweging in de 
planvorming van de nieuwe 
dorpskern. We lichten hier alvast een 
tipje van de sluier op. Op donderdag 
12 december a.s. kunt u alle plannen 
bekijken tijdens een inloopavond 
van 18.30 tot 19.30 uur in het 
Verenigingsgebouw in Usselo. 

IJSSALON
Diane Roerink, eigenaar van De 
Zuivelhoeve en zeer betrokken bij 
Usselo, wil de schuur gelegen op 
de parkeerplaats bij Restaurant 
Hanninkshof verbouwen tot 
een ijssalon en een winkel in 
streekproducten waar mensen 
gezellig binnen en buiten kunnen 
zitten. Het idee is dat er een 
open uitzicht aan de zijde van de 
Haaksbergerstraat komt. Om haar 
idee met ons te delen, werden 
we als commissie Herinrichting 
Dorpskern Usselo onlangs door Diane 
uitgenodigd op haar kantoor bij De 
Zuivelhoeve in Twekkelo. Architect 
Eelco Schruijl van het Architecten 
Lab was ook aanwezig en had een 
mooie maquette gemaakt waarop 
we goed konden zien hoe het plein 
er straks uitziet en welke plannen er 
zijn gemaakt. 

Deze architect kwam al in een 
eerdere fase met een fraai plan 
waarbij de Boekelosestraat bij het 
plein wordt aangetrokken, zodat er 
een nog ruimer beeld van het plein 
ontstond. Bij het vooroverleg met 

de gemeente konden betrokkenen 
zich wel vinden in het plan. Op basis 
hiervan is de architect verder gaan 
borduren. 

VEEL EN NIEUW GROEN 
Het plan dat er nu ligt bestaat 
uit een fraai dorpsplein, waarop 
ook geparkeerd kan worden. Aan 
de zijgevel van Hanninkshof en 
langs de Boekelosestraat worden 
parkeerplaatsen gemaakt. Het plein 
wordt bestraat in vakken waarin de 
lijnen van de Es naar voren komen. 
De oude bomen worden gekapt 
(dit was volgens de ingeschakelde 
boomchirurg ook noodzakelijk) en er 
worden nieuwe bomen geplant voor 
het ‘groen’ op het plein. Ook komen 
er diverse bloembakken met hieraan 
gekoppeld zitplaatsen.
De ingang van Hanninkshof wordt 
weer teruggebracht naar de oude 
plek in de gevel, gelegen aan 
het plein. De muziekkoepel die in 
eerste instantie op de hoek van de 
Haaksbergestraat/Boekelosestraat 
zou komen, wordt verplaatst naar 
het midden van het plein en dient 
dan meteen als bushokje. 

Graag tot de inloopavond op 
donderdag 12 december! 
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YES, WE DIT IT!YES, WE DIT IT!

“ Zaterdag 2 november 2019 
gaat de boeken in als een 
historische dag voor Boekelo, 
Twekkelo en Usselo!”

 
Het hart klopte in de keel bij de vele 
aanwezigen toen burgemeester 
Onno van Veldhuizen zaterdag 2 
november 2019 om 17.00 uur de 
eindstand van de fundraisingactie 
bekend maakte. Er klonk een zucht 
van verlichting toen het bedrag 
van €208.497,32 in beeld kwam! De 
sport- en cultuurhal komt er dankzij 
de giften uit Boekelo, Twekkelo en 
Usselo. Én door de inzet van de 
vele vrijwilligers. Na maanden van 
inspanningen is het einddoel bereikt 
en krijgen de dorpen het ‘kloppende 
hart’ dat de leefbaarheid en 
de saamhorigheid nog meer zal 
vergroten. De Zweede is in één klap 
honderden vrienden rijker.
 
DE DORPEN HEBBEN 
GUL GEGEVEN
’s Ochtends om 09.00 uur gingen 
136 collectanten na een peptalk 
van wethouder Jurgen van Houdt 
op pad in Boekelo, Twekkelo 
en Usselo om huis-aan-huis 
machtigingsformulieren op te halen. 
Het streefdoel was om €50.000 in 
te zamelen dat bij deze minimale 
opbrengst door een anoniem 
fonds en een anonieme donateur 
verdriedubbeld zou worden. En dat 
is ruimschoots overtroffen: €75.000 

werd huis-aan-huis opgehaald 
en op de dag zelf kwamen nog 
enkele grote giften binnen. Inclusief 
de verdriedubbelaarsconstructie 
resulteerde dat in het eindbedrag 
van €208.497,32. Stichting Vrienden 
van De Zweede, speciaal opgericht 
voor de fundraisingactie, en alle 
betrokkenen zijn opgelucht en vooral 
heel blij.
 

“ Eindelijk komt er na 20 jaar 
de langverwachte hal om de 
multifunctionele accommodatie 
De Zweede compleet en klaar 
voor de toekomst te maken. 
De dorpen hebben zich van 
hun beste kant laten zien, het is 
echt hartverwarmend.”

FACILITEITEN VOOR 
MEERDERE DOELEINDEN
Naar verwachting gaat in het 
voorjaar van 2020 de eerste 
schop in de grond en wordt de 
sport- en cultuurhal in het najaar 
geopend. Vooralsnog krijgt de 
hal vooral basisfaciliteiten die 
voor meerdere doeleinden 
geschikt zijn, zoals concerten en 
evenementen. Hierbij wordt rekening 
gehouden met wensen van de 
(toekomstige) gebruikers en de 
laatste wettelijke eisen. Denk aan 
toestelberging, zaalwachtruimte 
en kleedkamers. Maar ook een 
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handige transportingang, goede 
verlichting, daglicht, een goede 
akoestiek (nagalm), multifunctionele 
vloer en rolstoeltoegankelijkheid. Alle 
extra opbrengsten kunnen worden 
besteed aan extra’s, zoals een 
tribune, scorebord, aankleding van 
de ruimtes en extra zaalinrichting.
 
IMPULS OP SPORTIEF EN 
CULTUREEL GEBIED
Ook de verenigingen, clubs en 
basisscholen zijn in hun nopjes nu 
de nieuwe hal er komt. Op sportief 
vlak is er zoveel meer mogelijk. Dat 
komt ten goede aan de lichamelijke 

ontwikkeling van de kinderen en het 
sportaanbod. Daarnaast kunnen 
er ook (grootschalige) culturele 
evenementen plaatsvinden die 
de samenleving een mooie impuls 
geven. We kunnen niet wachten tot 
het zover is.
 
Iedereen die heeft bijgedragen, 
op welke manier dan ook: onze 
oprechte dank en waardering! We 
hebben het echt sámen gedaan! Tot 
gauw, we laten weer van ons horen.

Bestuur Stichting Vrienden 
van De Zweede 

Foto’s: Edith Howard
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Nu het kouder wordt, is het leuk 
en nuttig vogels te helpen met 
wat lekkers om de winter door te 
komen. 

Wat dacht je bijvoorbeeld van het 
theekopje op de foto? Hiervoor 
maak je eerst een vetmensgel van 
gesmolten frituurvet (laat je ouders 
helpen), roer daar vogelzaad 
doorheen en laat het afkoelen tot 
je ermee kunt ‘kleien’. Vul dan het 
kopje. Als je er een stokje in steekt, 
kan de vogel ook nog rustig gaan 
zitten bij het eten.

Of maak bijvoorbeeld een een 
popcornslinger! Popcorn is een 
graansoort en daar zijn vogels 
dus gek op! Om het zo gezond 
mogelijk te houden, kun je het 
beste gewoon pofmais kopen 
in de supermarkt en deze zelf 
poffen in de pan. Je kunt popcorn 
bijvoorbeeld makkelijk met 
naald en draad aan een mooie 
ketting rijgen. Die kun je zo lang 
maken als je zelf wilt en overal in 
de tuin ophangen. Leuk is dan 
om de popcorn af te wisselen 
met bessen, zoals gedroogde 
cranberries. Die vinden vogels 
erg lekker en ze zijn ook nog 
eens gezond. 

PS. De redactie is op zoek naar 
iemand met leuke ideeën voor 

deze kids-pagina. Zou je ons 
willen helpen, stuur dan een 
mail naar redactie@usselo.nl

“ Help mee de vogels voeren!”
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Op zaterdag 14 december van 
17.00 tot 21.00 uur is er weer een 
grote kerstmarkt in Boekelo.

Vorig jaar is de kerstmarkt vernieuwd. 
En met groot succes! Dit jaar wordt 
de markt op zaterdag 14 december 
zo mogelijk nog groter. Er komt weer 
een schaatsbaan waar kinderen 
naar hartelust kunnen schaatsen op 
speciale schaatsen die ter plekke 
beschikbaar worden gesteld (dus 
geen eigen schaatsen meenemen). 
Ook kan er een potje minigolf en 
jeu de boules worden gespeeld. De 
stoomtrein rijdt deze avond tussen 
Boekelo en Haaksbergen (zie het 
artikel op pag. 7) en een arreslee 
met paard verzorgt het ritje tussen 
het spoor en de Beckumerstraat. 

KUNSTMARKT
Nieuw sinds vorig jaar is ook de 
kunstmarkt in galerie Polman. Hier 
stellen ca. 14 professionele en 
amateurkunstenaars uit Boekelo, 
Twente en Duitsland hun werken 
tentoon. Er zijn beelden van steen en 
brons, schilderijen, houtsnijwerk en 
glazen objecten te bewonderen. 

ZO’N 60 KRAMEN
De Beckumerstraat en het Meester 
Schierbleekplein worden helemaal 
gevuld met zo’n 60 kramen waar 
van alles te zien en te koop is, zoals 
sieraden, kleding, kerstversieringen, 
wenskaarten, etc. Natuurlijk is 
er ook van alles te eten en te 
drinken: poffertjes, pannenkoeken, 

worstenbroodjes, glühwein, 
chocomelk, koffie proeverij, 
kniepertjes en een lekker biertje of 
glas wijn. 

WINKELEN EN MUZIEK
De meeste winkels zijn open, maar 
houd er rekening mee dat de 
Beckumerstraat vanaf kapsalon Hair 
by Paulien tot Slagerij Wagelaar 
vanaf 15.00 uur is afgesloten voor 
verkeer. Supermarkt Coop helpt 
klanten met veel boodschappen 
graag de boodschappen in de 
auto te krijgen als deze verder weg 
geparkeerd staat. Het handigste is 
het om uw boodschappen eerder 
op de dag te doen. En last but 
not least: er is live muziek op het 
Schierbeekplein.

Voor meer informatie en 
kraamverhuur kunt u terecht bij 
de commissie van de Boekelose 
Ondernemers Vereniging: 
Ingrid Langenburg (06-83982400), 
Ribecca Abbink (06-20716793), 
Renate en Arnout Haarman 
(06-48319964), Gerrit van het Oever 
(06-51146454) of Fred Goosen 
(06-53214972).

KERSTMARKT 
BOEKELO 2019

Foto’s: Carolien Abbink Fotografie
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NIEUWJAARSRECEPTIE 
AANVANG: 20:00 uur  
LOCATIE: DE BUREN IN BOEKELO
ZOUTSPREKER
GEZELLIGE MUZIEK

DE VERENIGINGEN IN BOEKELO, USSELO & TWEKKELO VIEREN SAMEN:

‘ZOUT & NIEUW’

2020
04 01

A2_POSTER ZOUT EN NIEUW 2020.indd   1 05-11-19   11:43
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ZOUT & NIEUW
WELKOMST-
BEUKSKEN 

Na de eerste editie van Zout & Nieuw 
in 2019 kijken we terug op een zeer 
geslaagde en vooral gezellige avond. 
Na de vele positieve reacties hebben 
we besloten om Zout & Nieuw ook 
komend jaar weer te organiseren.

Deze nieuwjaarsbijeenkomst is 
bedoeld voor alle inwoners en alle 
leden van verenigingen uit Boekelo, 
Usselo en Twekkelo om samen een 
gezellige avond te hebben. Het 
welkomstdrankje en de hapjes 
zijn voor onze rekening. Graag 
tot 4 januari! 

Zout & Nieuw is een initiatief van: 
Dorpsraad Boekelo, BSC Unisson, 
CV De Soaltkloetn’s, Boekelose 
Tennis Vereniging en de Boekelose 
Ondernemers vereniging. 

Al meer dan tien jaar 
worden nieuwe inwoners 
van Usselo en Boekelo welkom 
geheten door de overhandiging van 
het ‘welkomstbeuksken’ en een kleine 
attentie. In dit boekje staan plaatselijke 
verenigingen, clubs, stichtingen en 
diverse lokale activiteiten vermeld. 

AMBASSADEURS GEZOCHT
Het boekje wordt in de meeste 
gevallen overhandigd door een 
ambassadeur. Een ambassadeur geeft 
nieuwe adressen door en/of bezorgt 
het boekje en een attentie. 
De werkgroep Welkomstgeschenk 
Boekelo – Usselo is op zoek naar 
meer ambassadeurs. Gun nieuwe 
inwoners een hartelijk welkom en 
meld u aan! Uw medewerking wordt 
zeer op prijs gesteld.

Voor omgeving Usselo: 
Miranda Meerman: 053 - 428 24 44
info@makelaardij-meerman.nl
Voor omgeving Boekelo: 
Gonny ten Veen: 053 - 428 17 38 
gonnytenveen@hotmail.com

“ We nodigen u op 4 januari 
vanaf 20.00 uur van harte uit bij 
café De Buren in Boekelo om te 
proosten op het nieuwe jaar.” 

glazenwasserij | zonnepanelen reiniging
Tel: 053 428 26 49 | info@doornbos-schoonmaak.nl

 Usselo | www.doornbos-schoonmaak.nl
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YES, WE DIT IT!
ADVERTEREN IN 
RONDJE USSELO

Vorig jaar werd er maar liefst 340 kilo 
zwerfafval opgehaald tijdens de Landelijke 
Opschoondag waaraan zo’n 20 dorpsgenoten 
vrijwillig mee deden. 

Aankomende editie op zaterdag 21 maart 
2020 willen we minstens zoveel ophalen om 
Usselo leefbaarder en schoner te maken. 
Help ook mee en noteer deze datum vast in uw agenda! 

Naast dat het u een voldaan gevoel oplevert, is het ook gezellig om samen 
aan de slag te gaan. En samen staan we sterk tegen zwerfvuil. In het 
volgende Rondje Usselo in februari hoort u meer over de actie.

Zonder advertenties zou Rondje Usselo niet 
kunnen bestaan. En bedrijven kunnen niet 
zonder adverteren. 

Ook in uw eigen dorp loont het om uw 
bedrijf onder de aandacht te brengen; 
tegenwoordig kiezen mensen juist graag 
weer lokale ondernemers. Het is vertrouwd, 
de service is vaak beter en het is dichtbij. 
Overweeg dus eens te adverteren in 
Rondje Usselo. Dat kan al vanaf €70 per 
jaar voor 5 x adverteren. Informatie over de 
mogelijkheden en de kosten vindt u op 
www.usselo.nl/rondje-usselo. De 
eerstvolgende editie verschijnt in februari, 
advertenties aanleveren kan t/m 3 januari a.s. 

OPSCHOONDAG



COLOFON

Rondje Usselo is een uitgave van 
Vereniging Buurtkring Usselo met 
als doel inwoners van Usselo en 
omgeving te informeren over 
nieuws, ontwikkelingen, activiteiten, 
evenementen en gebeurtenissen in en 
rondom Usselo. Het is een dorpsblad 
voor en door inwoners. 
 
Uitgave: vijf keer per jaar: februari, april, 
juni, oktober en december
Verspreiding: 
huis-aan-huis door vrijwilligers
Publicatie online: 
www.usselo.nl/rondje-usselo
Oplage: 550
Opmaak: Te Sligte-Olijdam
Drukkerij: Te Sligte-Olijdam
Redactie: Caroline Doornbos, Hanny 
Leusink en Debbie Voogsgeerd
E-mail: redactie@usselo.nl 
Kopij: het inzenden van kopij betekent 
niet automatisch dat het wordt 
geplaatst en aan de plaatsing kunnen 
ook geen rechten worden ontleend. 
Bij plaatsing van kopij blijft de afzender 
verantwoordelijk voor de inhoud. 
De teksten worden beoordeeld en 
geredigeerd door de redactie. 
Adverteren (voorwaarden en prijzen): 
www.usselo.nl/rondje-usselo
Sluitingsdatum editie februari 2020: 
vrijdag 3 januari a.s. 
 
Bestuur Buurtkring Usselo: 
Gerrit Kleine Wiecherink (voorzitter), 
Herman Tabor (vice voorzitter), Gijs 
Mondria (secretaris), Gerrit Jan van 
Munster (tweede secretaris), Adri Berger 
(penningmeester), Hans Leusink en 
Marco Zwart (algemene bestuursleden). 
Wijkbeheerder Usselo/Boekelo: 
Jan ten Elzen: 053-4817600 of 
j.t.elzen@enschede.nl. 

info@usselo.nl | www.usselo.nl | www.facebook.com/buurtkringusselo

AGENDA

Inleveren oud papier
Elke zaterdag | 10.00 - 12.00 uur
Rode papiercontainer Helmerstraat 
320a. Opbrengst voor obs Molenbeek 

Sinterklaas in Usselo
Donderdag 5 dec. | 09.00 uur
obs Molenbeek Usselo

Jubileumviering Protestantse kerk
Zondag 8 dec | 10.00 uur | Usselo

Inloopavond ontwikkelingen dorpsplein
Donderdag 12 dec. | 18.30 - 19.30 uur
Verenigingsgebouw, Usselo 

Kerstmarkt
Zaterdag 14 dec. | 17.00 - 21.00 uur 
Centrum Boekelo

Lichtjesavond
Vrijdag 20 dec.| 19.00 uur
Begraafplaats Usselo

Kinderkerstdienst
Zondag 22 dec.| 16.00 en 17.00 uur
Deel fam. Leefers
Haaksbergerstraat 962, Usselo 

Zout & Nieuw
Zaterdag 4 jan. | 20.00 uur
Cafe De Buren, Boekelo

Winterbarbecue
Zondag 19 jan. | 15.00 - 19.00 uur
Deel + erf fam. Leefers
Haaksbergerstraat 962, Usselo 

Kaartavonden
Woensdag 15 en 29 jan, 12 en 26 feb, 
11 en 25 maart | 20.00 uur | Huize 
Holterhof - Huize Holterhoflaan 10, 
Enschede

Opschoondag Usselo
Zaterdag 21 maart
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